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ALBANEES KINDERHUIS
Onze doelstelling:
“Zorgdragen voor Albanese kinderen in nood."

Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, kunnen we de
Heer alleen maar danken en loven.

Behalve de seizoensgriep, die ze thuis konden uitzieken,
hebben de kinderen een goede gezondheid gehad. Na een
warme zomer, konden ze de 2e week van september weer
naar school. De dagelijkse routine vroeg meer aandacht
voor school en gaf minder vrije tijd.

Ambra, Samuél, Paulina en Dion volgen nog steeds
ontwikkelingstherapie, gericht op omgaan met emoties en
zelfbeheersing.

De kinderen van 8 tot 15 jaar hebben verder dagelijks
bijbellees- en gebedstijd. Ook zijn zij weer gestart om naar
de kinderclub te gaan. Twee keer per maand heeft Petrit,
de oudste, gespreksmomenten met hen. We bidden dat de
zaden die God in hun hart plant, vrucht zullen dragen op
Zijn tijd en dat zij nooit zullen vergeten dat alle dingen die
ze hebben in de Schuilplaats er zijn door Gods liefde voor
hen. En dat Hij hen nooit zal vergeten of alleen zal laten en
dat Hij trouw is en zal zijn aan Zijn beloften.

We gaan door met onze gebedstijd op maandag, hier
nemen we tijd om samen de Bijbel te lezen en te bidden.
We hopen dat de dames die God niet kennen het verlangen
zullen hebben om Hem te kennen en te begrijpen dat het

Onderhoud:
God heeft de afgelopen jaren voorzien bij
afronden van de belangrijkste projecten die nodig
waren om dit werk te kunnen doen. We hebben
nog steeds dingen te doen, maar dat zijn geen
grote projecten, maar wel noodzakelijk.
We zijn op zoek naar :
- Een nieuwe zithoek voor de woonkamer;
- Ruimte in huis en op de speelplaats, waar
kinderen zich kunnen vermaken in hun vrije tijd als
speelruimte (binnen tijdens winter- of regendagen
en buiten tijdens warme dagen).

Gebedspunten:
- God’s bescherming over deze
bediening.
- God’s bewaring over onze kinderen
beschermen en Zijn kracht terwijl ze opgroeien.
- Verlangen in hun hart om God te kennen en te
volgen.
- Mag God kracht, wijsheid, geduld en alle

offer dat Christus aan het kruis bracht voor iedereen is. vaardigheden geven die nodig zijn om deze
God is goed voor ieder van ons geweest en Hij heeft Zijn kinderen te helpen.
goede werk in de Schuilplaats en daarbuiten voortgezet in - Dat we God beter leren kennen en groeien in de

het leven van deze kinderen. kennis van Zijn Woord en Hem de leiding te geven
voor Zijn plan. Zijn kracht om onze ogen en hart

— gericht te blijven houden op het kruis tijdens

Laten we enkele verhalen en gebedspunten voor onze | Moeilijke tijden. Mag ons hart branden voor Zijn

kindereniE R Io on liefde en het verlangen om Hem te dienen.

.

Zij is Isabela (Bela). Haar moeder is 15 dagen na haar
geboorte overleden en haar vader stierf tijdens de eerste
maanden van de corona pandemie. Ze is de enige ’
biologische wees bij ons. We zijn het adoptieproces 3 jaar
geleden begonnen, ze was toen 5. Ze is geboren met een
verstandelijke en licht motorische beperking.
Afgelopen jaar bleek een echtpaar uit Amerika
bereid haar te adopteren. We zijn erg
dankbaar, in het bijzonder omdat dit

> echtpaar al 3 jaar actief betrokken is bij
ondersteuningsreizen naar Albanese
kerken/gemeenten. Wonderlijk hoe God
deuren opent en gebeden beantwoord. Zijn tijden zijn goed
en Zijn wegen ondoorgrondelijk. Bid voor Izabela en haar

familie, dat God hen wijsheid en kracht geeft om het goede NL19 RABO 0316 1793 61
te doen voor hun kinderen. (foto: Bela en haar adoptie- t.n.v. “The hiding place”,

ouders)
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Onze contactpersoon:
Dorjola Ibrahimi
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e dorjolaieyahoo.it :

o website : www.hiding-place.org
tel/whats app: 00355698129748

VOOR ALLE DONATIES:

Bankrekening in Nederland:
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..Wat je ook gedaan hebt voor de minste van mijn broeders en zusters, dat heb je
voor Mij gedaan.”
Mt. 25:40

Dani (15) We moeten keuzes maken hoe we hem kunnen blijven steunen. Volgens de wetten moeten ze als ze 15
. worden en de leerplicht hebben afgerond een half-onafhankelijk leven leiden, als hun ouders of familieleden niet
de mogelijkheden hebben of bereid zijn ze terug te nemen. Dit betekent dat we nog steeds de voogdij over hem
zullen hebben, maar dat hij ook onderdeel wordt van andere gemeenschappen zoals middelbare scholen die
slaapzalen hebben of projecten die hen ondersteunen. Bid dat God ons zal leiden om de juiste beslissing te
nemen en deuren zal openen of manieren zal tonen in het belang van het kind.
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Miri’s adoptieproces begon september. Zijn adoptieouders hebben hem inmiddels hier opgezocht. Miri was blij
en verheugde zich op de toekomst met hen. In december heeft de rechter adoptie uitgesproken. Tijdens de

Kerstvakantie is hij een paar dagen bij zijn adoptieouders geweest, maar dat pakte niet goed uit. Hij lijkt niet blij
en zelfs weigert hen zelfs als familie te erkennen. Bid voor de nieuwe situatie in zijn leven. Dat God hem laat
zien wat goed is en dat wij wijs met hem zullen omgaan.
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: Adelaida’s moeder heeft een verzoek gedaan om de volledige voogdij over haar dochter terug te krijgen. Het
proces is begonnen en we hopen dat het niet lang zal duren en dat ons mooie, jonge meisje binnenkort samen
zal zijn met haar moeder en zusje. Ze voelt zich opgewonden en verdrietig tegelijk. De Schuilplaats was 7 jaar
haar huis en familie en ze heeft zeer goede relaties met iedereen. Wij zullen haar net zo missen, net als elk
ander kind. Maar wij zijn dankbaar dat haar moeder haar terug wil nemen.

Emanuela en Samoel doen het goed en genieten een goede gezondheid. Ela zit in groep 4
(basisschool) en doet dat goed. Ze helpt thuis met kleine klusjes. Samo had wat moeite met school, 4
aar gaat steeds beter. De moeder en haar familie hebben voortdurend contact met de kinderen en

ebben een goede relatie met elkaar. Maar niemand van hen is in staat om voor de kinderen te
zorgen. Ze voelen zich thuis in de Schuilplaats. Blijf voor hen bidden.

> Ambra igaat nog naar de kleuterschool samen met Paulina en Dion. Haar vader zal spoedig uit de
gevangems komen en hij heeft gezegd dat hij zijn dochter mee wil nemen als hij vrij is en een baan gevonden

heeft.
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Ambra en Ajla groeien snel. Ze zijn leergierig en we vinden het leuk om hen in zo’n korte tijd te
zien veranderen. We gingen voor Ajla's periodiek hartcontrole naar de hart-kinderarts. Die zei
dat het gat er nog steeds was, maar omdat ze een goede gezondheid heeft, nam de dokter het
| besluit om de medische behandeling stop te zetten en haar gedurende 3 maanden onder
observatie te houden. We hopen en bidden dat een ingreep niet nodig zal zijn en haar hart
volledig en zonder problemen zal kunnen werken.
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De drie broers en zussen Benarda, Paulina en Dion voelen zich veilig en thuis in de Schuilplaats. Paulina (Ina)

is het actievere en 'ondeugende' kind in huis en maakt het haarzelf en de begeleiding niet makkelijk. Ze komen
' uit een situatie van verwaarlozing en geweld, dan is het moeilijk om je aan te passen aan de regels hier in huis.
Ina, haar broertje Dion (die gedrag nadoet) gaan nu samen met Ambra naar de kleuterschool. Bernarda zit in
klas 4 en is klasgenootje van Ela. Ze doet het erg goed en helpt, net als de oudere kinderen met kleine klusjes
Iy in huis. Ze hebben nog regelmatig contact met hun moeder.
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Ik ben God dankbaar dat hij voor deze bediening is bljjven zorgen. Zoals u weet wordt het werk bij de Schuilplaats volledig ondersteund door personen, kerken en christeljke
organisaties die in hun hart het verlangen hebben om God te dienen door ons te steunen, waardoor wij een gezin en een thuis kunnen bieden aan de meest noodzakeljjke
kinderen in Albanie. Terwijl de financiéle crises ieder van ons hebben getroffen en de dagelijkse kosten van levensonderhoud zijn gestegen, is God door jullie, dierbare vrienden,

voor ons blijven zorgen. Wij danken jullie allemaal voor jullie voortdurende steun en jullie vertrouwen in wat God doet in de Schuilplaats door jullie gaven en gebeden. Dankbaar
voor het gezin dat buiten de menselijke relatiegrenzen staat, omdat het gebouwd is in het offer van Christus. Zoals Paulus zou zeggen: ik zou het geweldig vinden om ieder van
Jullie te zien en de grote vreugde, dankbaarheid en verbazing die ik elke dag ervaar als ik God door deze bediening dien, met jullie te delen. (Ik ben God dankbaar voor alles
wat ik persoonlijk heb gezien, geleefd en ervaren gedurende al die jaren waarin ik leiding gaf aan deze bediening.[1]) Ik ben Hem dankbaar omdat hij mijn kracht, mijn licht en
mijn gids is en is!
Dank aan Hem, Die mij door alle situaties heen heeft laten kijken, met de ogen van hoop, geloof en vertrouwen, dat Degene die Zijn goede werk. in mij
en in de levens van deze kinderen is begonnen, het zal bljjven doen tot de vervulling van zijn plannen. Ik ben de plaatselijke kerk dankbaar voor de steun
die zij hebben geboden bij praktische werkzaamheden en geesteljjke steun voor kinderen en personeel.

Aan Hem die ons heeft gered en ons bij onze naam heeft geroepen, aan de Heilige die was, is en zal zjjn, zij alle glorie en eer!

Met liefde verbonden in Christus, onze Verlosser, Dor'iola




